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KERKDIENSTEN 

 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 14 december   3e Advent  
09.30 uur     Ds. J. Finnema, Oosthem 
Collecten      Kerk in Actie - Werelddiaconaat en Kerk 
 
Zondag 21 december   4e Advent, m.m.v. Interkerkelijk Streek-

koor Oudemirdum 
09.30 uur     Dhr. B. Fluit, Lunteren 
Collecten      Protestantse kerk en Kerk 
 
Woensdag 24 december  Kerstnachtdienst m.m.v. de Reinbôge  
22:00 uur     Ds. D. Kisjes-de Vries, Heeg 
Collecten      Kinderen in de knel en Kerk 
 
Donderdag 25 december  Eerste Kerstdag   
09.30 uur     Ds. I. Postma, Koekange 
Collecten      Kinderen in de knel en Kerk 
       
Zondag 28 december    
09.30 uur     Ds. E. van Halsema, Kampen 
Collecten     Plaatselijke en Algemene Diaconie  
 
Woensdag 31 december  Gezamenlijke dienst St Michaëlkerk 
19.30 uur     Mw. H. Mulder, Woudsend  
Collecte     wordt tijdens de dienst bekend gemaakt 
  
Zondag 4 januari    Doopstenen   
09.30 uur     Ds. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend 
Collecten      Plaatselijke en Algemene Diaconie en Kerk 
 
Zondag 11 januari    
9.30 uur     Dhr. R. de Vries, Sneek 
Collecten     Kerk in actie - Noodhulp Oekraïne en Kerk 
 
Zondag 18 januari   Gebedsdienst Eenheid van de Kerken 
9:30 uur     Ds. I. van der Pol, Woudsend 
Collecten     Protestantse Kerk en Kerk 
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Zondag 25 januari    
9.30 uur   Mw. A. Adema Joure 
Collecten   Protestantse Kerk en kerk 
 
Zondag 1 februari 
9.30 uur    Ds. R. Bosman-Romkema, Woudsend 
Collecte   Kerk in Actie en Kerk 

 
Bij de kerkdiensten: terug- en vooruitblik 
 

Collecte Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 

Tijdens een zeer goed bezochte Dankdagviering in de Haghakerk te Heeg 
op woensdagavond 5 november, werd door de gemeenteleden van Jutrijp-
Hommerts, Heeg en Woudsend fruit ingezameld voor enkele zorgboer- 
derijen in de omgeving. In groten getale werd hier gehoor aangegeven. 
Behalve fruit, werden ook smoothies en appeltaarten ingeleverd. Daarnaast 
bracht de collecte voor de Voedselbank € 242,30 op. Waarvoor hartelijk 
dank! 

 
Gedachtenisdienst 23 november   
 

In de Gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag, werden de mensen die 
onze gemeente in dit afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn, herdacht. Zoals 
gebruikelijk werd dit gedaan door het ontsteken van kaarsen en het noemen 
van hun namen. Mooi dat op die manier de namen nog een keer genoemd 
worden en een plek krijgen in het midden van de gemeente. Vooraf aan de 
dienst kon iedereen, die dat wilde, een waxinelichtje aansteken om zo op 
symbolische manier een geliefde te gedenken. In deze dienst werden de 
volgende gemeenteleden herdacht: 
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Afscheid nemen 
 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen 

en verpakken in goede gedachten der herinnering… 
Is verwijlen bij een brok leven 

en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde….. 
Afscheid nemen 

is met dankbare handen weemoedig meedragen 
al wat waard is niet vergeten….. 

Is moeizaam de draden losmaken 
en uit het spinrag der belevenissen loskomen 

en achterlaten en niet kunnen vergeten….. 
 

Dietrich Bonhoeffer 
 

 
Oudejaarsviering 2025 
 

Het jaar 2025 loopt naar het einde en de locatieraad van de St. Michaëlkerk 
neemt het initiatief om in een gezamenlijke viering stil te staan bij de bijzon-
dere momenten in dit jaar. En die momenten waren er zeker, teleurstelling 
maar ook vreugde. We mogen onze dankbaarheid uitspreken en elkaar be-
moedigen door te luisteren naar oude en nieuwe woorden, door te bidden 
en te zingen.  
 
Daarom gaan de deuren van onze St. Michaëlkerk 
om 19.30 uur open voor u en voor de geloofsge-
meenschap van de Karmelkerk.  
 

Gekozen thema : Pelgrims van hoop 
Aanvang  : 19.30 uur 
Voorganger  : Hannie Mulder 

 
We hopen van harte dat we ook u mogen ontmoe-
ten.  
 
Locatieraad van de St. Michaëlkerk 
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UIT DE KERKENRAAD 

  
 

Terugblik gemeenteavond 19 november  
 

Op 19 november was er een tussentijdse gemeenteavond in verband met 
het voorstellen van ds. Imko Postma, als ambulant predikant. Aanwezig wa-
ren zo'n 50 gemeenteleden. Na het welkom van Wieger Postma opende ds. 
Jelle Vonk de vergadering met het lezen van Psalm 8. Daarna nam Wieger 
het weer over en maakte van de gelegenheid gebruik om een beroep te doen 

op mensen die mee willen hel-
pen de kerk schoon te houden. 
Aanmelden kan bij Jeannette 
Postma (). Verder deed hij een 
oproep voor iemand die het or-
ganistenrooster wil organise-
ren. Hiervoor graag aanmelden 
bij Romke Schaap (). En er wor-
den vrijwilligers gevraagd voor 

het schilderen. Opgave bij Jack Bobbink (). Op de vraag om het avondmaals-
kleed na gebruik te wassen en te strijken meldden zich direct al een aantal 
vrouwen aan. Vervolgens praat Wieger de gemeente bij over het beroe-
pingswerk. Hierover staat meer elders in dit kerkblad. 
 
Dan is het de beurt aan ds. Imko Postma. Hij stelt zich voor en vertelt wat 
over zijn werk en interesses. Wat betreft zijn werk in de gemeente komt hij 
hier om de 'gaatjes op te vullen'  en doet alleen het noodzakelijke, met name 
ouderpastoraat. Hij is geen lid van de kerkenraad. Hij blijft zolang er nog 
geen predikant is. Hij neemt ons mee op zijn geloofsreis en na de pauze is 
er mogelijkheid om in gesprek te gaan over onze eigen geloofsreis: hoogte- 
en dieptepunten. Wat heeft deze ervaring je mogelijk gebracht. Als metafoor 
gebruikt hij daarvoor de tabernakel: de Voorhof (de weg), het Heilige (de 
waarheid) en het Heilige der Heiligen (het leven). Is er herkenning hiervan in 
je eigen leven en hoe kun je als gemeente elkaar daar in steunen. Ds. Imko 
Postma sluit af met gebed. 
 
Hierna is er gelegenheid om verder te praten onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
 

Even voorstellen  
 

Velen heb ik op de gemeenteavond mogen ontmoeten, maar ook velen niet 
natuurlijk. Daarom ook langs deze weg wil ik me even voorstellen. Mijn naam 
is Imko Postma, 47 jaar en geboren en getogen in Surhuisterveen. Vanaf 
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heden zal ik voor 10 uur in de week als ambulant predikant werkzaam zijn in 
jullie gemeente. Wie is deze dominee? Deze dominee heeft na zijn studie 7 
jaar in Dwingeloo gestaan en daarna ruim 11 jaar in Genemuiden. Samen 
met mijn vrouw Arjanne hebben we 3 kinderen. De oudste twee, 19 en 22 
jaar, studeren en wonen in Groningen. De jongste, 15 jaar, woont nog bij ons 
thuis. Ruim 1,5 jaar geleden zijn we verhuisd naar Kroatië waar we een 
stukje wildernis hadden gekocht. Daar zijn we die tijd aan het snoeien en 
bouwen geweest. Dat is nog lang niet af, maar zal in stapjes verdergaan. Nu 
werd het weer tijd om in Nederland aan de slag te gaan. 
 
Afgelopen jaren heb ik naast predikantschap ook het vrachtwagenrijbewijs 
en bijbehorende diploma’s gehaald. Zodoende werk ik ook reeds 3 jaar van 
tijd tot tijd als vrachtwagenchauffeur bij Postuma in IJsselmuiden. Hiermee 
rij ik vooral ‘s nachts verse groente en fruit door Nederland en België. Dit zal 
ik nu eens in de paar weken een nachtje blijven doen.   
 
Naast Woudsend ben ik ook werkzaam als ambulant predikant in Anjum en 
Ruinerwold/Koekange. In deze laatste plek wonen we ook. Het ambulant 
predikantschap is zowel voor jullie als gemeente als voor mij nog vrij nieuw. 
Dus zal zeker in het begin even wennen zijn. Maar dat komt vast goed, bo-
vendien is het de bedoeling dat ondertussen het beroepingswerk doorgaat 
en er op termijn weer een ‘eigen’ predikant kan komen werken.  
 
Wat ik kom doen in deze tijd is vooral de noodzakelijke dingen opvangen, 
zoals pastoraat waar nood is, rouw/begrafenissen, trouw, doop en wellicht 
een gespreksgroep of iets dergelijks, waarin we samen op geloofsreis kun-
nen. Maar de komende tijd zal blijken waar vooral de behoefte ligt. Verder 
hoop ik ook ongeveer eens per maand voor te gaan, zodat we wat vertrouw-
der worden met elkaar. Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten en een stukje 
mee te lopen op jullie geloofsreis. Zondag 7 december heb ik al velen van u 
ontmoet,  toen ik voor het eerst bij jullie ben voorgegaan en tegelijk ook een 
ambtsdrager mocht bevestigen.   
 
Zegen en hartelijke groet, ds. Imko Postma 

 
Bericht van de beroepingscommissie 
 

Tijdens de gemeenteavond op 19 november heeft de gemeente kennisge-
maakt met ds. Imko Postma. Imko zal gedurende de vacante periode onze 
gemeente voor 10 uren in de week bijstaan voor een aantal kerntaken: het 
ouderenpastoraat en leiden van gespreksgroepen. Daarnaast zal Imko één 
keer in de maand voorgaan in de zondagsdienst. 
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Het beroepingswerk gaat inmiddels door en we hebben op 17 november een 
gesprek gehad met René de Vries uit Sneek. Bijna een jaar geleden hebben 
we kennis gemaakt met René die op dat moment gestart was met de proce-
dure tot beroepbaar stellen door de geschiktheidscommissie van de PKN. 
Dit vroeg helaas meer tijd dan verwacht waardoor we in mei ervoor gekozen 
hebben om de procedure niet gezamenlijk af te wachten. 
 
Begin november nam René contact met ons op met de heugelijke medede-
ling dat de procedure met positief resultaat is afgerond en hij het gesprek 
graag weer wilde opstarten. We hebben een indringend, transparant en open 
gesprek gevoerd wat ons als commissie het vertrouwen heeft gegeven om 
volgende stappen te zetten. De volgende stap is dat René op zondag 11 
januari in onze gemeente voor zal gaan in de dienst, waarna we op maan-
dagavond 12 januari in gesprek gaan over het vervolg. Al met al positieve 
wendingen in het beroepingswerk en we kijken ernaar uit hoe dit zich mag 
ontvouwen de aankomende tijd en vragen daarvoor Gods zegen. 
 
Tot zover de update vanuit de commissie. Mocht u vragen hebben neem dan 
gerust contact op.   
 
Groet namens de beroepingscommissie, 
Wieger Postma – voorzitter,  

 
Vanuit de Diaconie 
 

Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

14 december: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (India, Advent) 
In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, som-
migen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel 
kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, 
gaan ze niet naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 
200 migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. 
Na een jaar kunnen de kinderen doorstromen naar het regulier onderwijs. 
Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse acti-
viteiten. 
 
21 december: Protestantse Kerk - Jonge generaties  
(Nederland, Advent) 
Met de KerstChallenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm van 
een spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. 
Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, verdeeld over 
een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid 
van de personages uit het kerstverhaal. Ze doen opdrachten, lossen puzzels 
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op en verzamelen zoveel mogelijk punten. De KerstChallenge is een uitda-
ging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. 
 
24 en 25 december: Kerk in Actie - Samen tegen armoede  
(Kerstcollecte) 
Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in armoede in Nederland. 
Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar kno-
pen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder 
de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen. 
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot 
structurele oplossingen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: vol-
gens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de armoe-
degrens, en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. Armoede 
in Nederland is een keiharde realiteit – maar samen kunnen we meehelpen 
het tij te keren. Doe mee. Steun de strijd tegen armoede in Nederland. 
 
28 december: Plaatselijke en algemene Diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaco-
nale projecten in de buurt of provincie, waaraan we, dank zij uw gift, een 
bijdrage aan kunnen leveren. 
 
31 december: Oudejaarsdag 
Het doel van deze collecte is nog niet bekend maar zal tijdens de dienst 
kenbaar gemaakt worden. 
 
4 januari: Plaatselijke en algemene Diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaco-
nale projecten in de buurt of provincie, waaraan we, dank zij uw gift, een 
bijdrage aan kunnen leveren. 
 
11 januari: Kerk in Actie - Noodhulp (Oekraïne) 
De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. 
Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met 
angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt 
Kerk in Actie hulp aan de slachtoffers en ontheemden. Kwetsbare families 
kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor kin-
deren, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is traumahulp. Om 
het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen vrouwen steun bij het star-
ten van een eigen bedrijfje. 
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18 januari: Protestantse Kerk - Missionair werk  
(Nederland, proefplekken) 
Een proefplek is een gastvrije, missionaire gemeenschap of kerkplek. Ze he-
ten ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. De Protes-
tantse Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn. Kerk-zijn buiten 
de gebaande paden. Het woord proefplek geeft iets aan van ‘experimente-
ren’: hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben met de ‘tra-
ditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te er-
varen. Het zijn vaak jongeren en mensen met diverse culturele achtergron-
den die zich hierdoor aangesproken en thuis voelen. 
 
25 januari: Protestantse Kerk - Jonge generaties (Nederland, spellen) 
Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen 
van de Protestantse Kerk en wordt rond deze tijd door honderden jeugdgroe-
pen uit heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend bijbel-
verhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse en ont-
spannen manier met geloof in aanraking komen. De spellen zijn een mooie 
kans om jongeren bij de kerk betrokken te houden en uit te dagen. Uit erva-
ringen van gemeenten blijkt dat ze vaak een startpunt zijn voor missionair 
jeugdwerk. 
 
1 februari: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bangladesh) 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds va-
ker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stij-
gende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben 
grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich 
aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewas-
sen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 
overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waar-
schuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
 
Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw col-
lectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie (NL58 
RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de 
dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats 
terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook 
direct doneren op de website van Kerk in Aktie: www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/collectes 

 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters  
 

Actie Kerkbalans 2026 
 

Het is weer eind 2025, dus ook al bijna begin 
2026. En, zoals u weet, begint het kalenderjaar 
met de actie Kerkbalans. Deze loopt van 10 tot en 
met 24 januari 2026. In die periode kunt u een 
kerklid bij u aan de deur verwachten met de enve-
lop voor de actie Kerkbalans met de antwoorden-
velop voor uw vrijwillige bijdrage. Deze loper zal u 

ook vragen de envelop klaar te leggen voor zijn/haar ophaalronde op het 
tijdstip dat hij/zij met u afspreekt. Ons verzoek is dan ook de antwoordenve-
lop klaar te hebben liggen, zodat dat onze lopers tijd bespaart. Zij doen dit 
allen vrijwillig en als dit allemaal soepel verloopt, blijven zij ook gemotiveerd 
om te helpen bij de actie Kerkbalans. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 

KERSTMEDITATIE 

 
 
Geboren onschuld 
 

We kunnen er niet om heen. Het kerstfeest komt er aan. Als de dagen op 
hun kortst zijn. Als de zon zich weer gaat wenden. Midden in de winter, vie-
ren wij het licht van de natuur en daarin en daarachter de bron van het licht, 
God zelf. 
 
Kerst vieren is een natuurlijke zaak. Maar het is ook een diep menselijke 
aangelegenheid. Onze grote feesten komen voort uit een menselijke be-
hoefte. En het verhaal van Kerst – de geboorte van een kind, raakt ieder 
mens, in welke omstandigheid je ook verkeert, in wat voor situatie je ook 
leeft. 
 
Want een kind – zo zijn we allemaal begonnen. Hoe oud een mens ook is of 
worden kan, we zijn allemaal kind geweest. Het kind staat symbool voor het 
begin, het ongecompliceerde begin, maar ook het ongeschonden en onbe-
zoedelde begin. Een kind betekent de ‘geboren onschuld’. 
 
Het is niet toevallig dat Kerst een feest van nostalgie is. Heel veel van onze 
kerstsfeer is gebaseerd op beelden en ervaringen van vroeger, op gekoes-
terde tradities en op warme herinneringen. En wat dan heel menselijk is, is 
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dat we die herinneringen bijkleuren. Voor de ouderen onder ons, was vroe-
ger, het altijd wit met Kerst; vroeger, was er zo’n echt kerstgevoel, met kaars-
jes in de kerk, een sinaasappel en een boekje, en met echte Kerstliederen….  
 
Het is net alsof we met onze hedendaagse kerstsfeer proberen iets van die 
kinderlijke onschuld terug te beleven. Maar we ontdekken ook, dat dat ei-
genlijk niet meer gaat. Wat dan weer de reden is, dat ons kerstfeest vandaag 
de dag vaak tegenvalt. Het is toch niet meer zo als vroeger… 
 
Het kerstgevoel. Als het er is, duurt het maar even. Want we weten allemaal 
dat het gewone leven al gauw zijn voortgang weer neemt. We ervaren soms 
pijnlijk dat al dat gewone – maar wat is gewoon? – zowel in de grote wereld, 
als in ons eigen kleine leven, gewoon doorgaat. Misschien die ruzie in het 
gezin, die onenigheid in de familie, die gevoelde of soms onderhuidse span-
ning – ze zijn niet zomaar weg, we nemen ze mee aan het kerstdiner, hoe 
pijnlijk dat ook is. Er zijn mensen die verzuchten, laten we de Kerst maar 
overslaan. Zoals je ook op kunt zien tegen een verjaardag – de eerste keer 
alleen – of een andere gelegenheid die door anderen als een hoogtepunt 
wordt gezien. En toch. Dat zou jammer zijn. Jij kunt Kerst wel overslaan, 
maar Kerst slaat jou niet over. Dat is precies de betekenis van dit natuurlijke, 
menselijke feest. Het feest dat zoveel zegt als: er is altijd een nieuwe begin 
mogelijk. Want dat is ook de boodschap die in de geboorte van het kind 
meekomt. 
 
Maar nu moeten we er ook nog iets anders bij betrekken. Iets dat deze ge-
boorte bijzonder maakt, dat er voor zorgt dat deze geboorte, die goedbe-
schouwd voor ieder mens geldt, een uniek karakter geeft. Want in de ge-
boorte van het Kerstkind, van Jozef en Maria, wordt God zelf opnieuw gebo-
ren, mens onder de mensen, begonnen als een kind. Gods liefde verschijnt 
op aarde in de gedaante van een kind. 
 
Het is en blijft een wonderlijk verhaal, dat natuurlijk alleen kon ontstaan ach-
teraf. Toen de mensen kennis hadden gemaakt met Jezus, met zijn leven en 
zijn werken; toen pas ontstonden de verhalen rond zijn geboorte. Want de 
‘geboren onschuld’, was inmiddels de ‘vermoorde onschuld’ geworden. Zijn 
leven liep stuk op het kruis. Het leek dood te lopen in het graf. 
Maar juist daar en toen deden zijn vrienden de ervaring op: er is altijd een 
nieuw begin mogelijk. 
 
Het is precies hetzelfde als in de kerstverhalen doorklinkt. Dat is de beteke-
nis van Kerst. Als het erop aan komt, zal het Licht overwinnen, het licht dat 
God zelf is. God uit God, licht uit licht. 
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Daarom komt de hele wereld op kraamvisite. Hoog en laag. De drie wijze 
koningen uit het Oosten, maar ook de herders van het veld. Daarom is Kerst 
het feest van de vreugde en van het lied. Engelenkoren in de nacht, en her-
ders die het lopende vuurtje verder brengen. En daarom is Kerst het feest 
van de vrede en van de genade. Gods welbehagen en vrede op aarde … 
 
Wat geldt in het verhaal van Gods geboorte op aarde, dat geldt ook voor 
onze geboren levens en voor ieder kind dat in deze wereld geboren wordt: 
Als het erop aan komt, zal het Licht overwinnen. Daar houden we aan vast. 
Daardoor word je zelf vastgehouden En dat geeft de moed om zelf tekenen 
van licht te verspreiden, te delen met elkaar, om het licht in deze donkere 
wereld binnen te dragen en verder te brengen.Zodat we zelf Kerstkinderen 
worden. 
 
Ds. Bert Altena, Groningen (met toestemming overgenomen) 

 
 

UIT DE GEMEENTE 

 
 

Pastoraat en meeleven 
 

Nu zijn we alweer aangekomen in de maand december, een maand met 
volle agenda’s, kerstversieringen maken/ophangen, kerstborrels, kerstmark-
ten en vieringen van allerlei verenigingen. Laten we toch blijven denken, om-
zien en bidden voor alle zieken, mensen in rouw en ontheemden. Laat onze 
gebeden gericht zijn op vrede, dankbaarheid en mededogen. 
 

Ons licht, onze kracht.  
De engelen zingen, de herders horen,   
Jezus is geboren, de hoop is herboren. 
In deze tijd van vrede en van pracht.  
Is Zijn liefde ons licht, onze kracht. 

 
Fijne kerst en een gezond 2026, namens het pastorale team.  
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In Memoriam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verjaardagen 
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Allen van harte gefeliciteerd en een mooie dag ge-
wenst. 

 
Huwelijksjubileum 
 

 
 

JEUGD 

 
 
Advent- en kerstviering in onze Karmel 
 
De kindernevendienst van onze gemeente probeert samen met de Katho-
lieke gemeente iets te bedenken om de Kerst met onze kinderen te vieren. 
Er is een nieuwe leidster gevonden in Wendy Bosma-Terpstra. Zij gaat haar 
energie en talenten inzetten om samen met Lucie de Boer en Henrieke Brei-
mer een vervolg te geven aan het betrekken van onze kinderen bij God en 
zijn goedheid. Fijn dat je erbij bent Wendy.        
      
Voel jij als vader en/of moeder ook  dat je Gods liefde door wil geven aan de 
kinderen meld je dan aan om mee te doen en te denken aan een mogelijk-
heid om dit te realiseren. 
 
Beste jongeren, rond de 17-20 jaar! 
 

De kerk zal voor jullie niet het meest interessante onderwerp zijn waar je 
voor warm loopt. Toch zou ik graag rondom de ‘keukentafel’ eens met jullie 
van gedachten wisselen over het leven, de toekomst, over mens zijn nú… 
en is er eigenlijk wel zoiets als een God? Samen met andere jongeren eens 
gezellig bij elkaar komen, wat eten en babbelen.  
Het lijkt me dan ook leuk om met jullie af en toe eens op een zondag te 
lunchen, waarschijnlijk in It Reidhintsje, maar dat spreken we dan verder nog 
wel af.  
 
Als je eens mee zou willen doen, ben je van harte welkom! Maar zou je me 
dit wel even willen laten weten? Een 1e datum zal dan zijn in januari.  
 
Graag tot ziens!  
 
Imko Postma,  
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OVERIGE 

 
 

Een bijzondere ervaring in Kampen 
 

Een maand geleden maakte ik een bijzondere kerkdienst mee in de Open 
Hof, in Kampen. Hier wordt al sinds november 2024 een gezin uit Oezbeki- 
stan opgevangen, dat met uitzetting wordt bedreigd. Daarom worden er in 
deze kerk dag en nacht, 7 dagen per week kerkdiensten gehouden. Dit dus 
al een vol jaar lang! De wet zegt namelijk dat kerkdiensten niet mogen wor-
den verstoord of onderbroken door optreden van de politie of overheid. Op 
deze manier wordt de familie Babayants dus beschermd en hebben ze een 
veilige woonplek waar ze niet kunnen worden opgepakt. Het gezin verliet 12 
jaar terug Oezbekistan en vluchtte naar Nederland. Al die tijd woonden ze in 
een AZC in Emmen, maar ze kregen nooit een verblijfsvergunning. En na 11 
jaar procederen kregen ze het definitieve bevel weer terug te gaan naar hun 
eigen land. In die tijd zijn er twee dochters geboren. Meisjes die hier zijn 
opgegroeid en naar school gingen en Nederlands spreken. Ondanks dat 
deze kinderen volledig zijn geworteld in de Nederlandse samenleving, kreeg 
de familie een jaar geleden het bevel Nederland te verlaten en terug te gaan 
naar hun eigen land. Voor hen is het hier echter niet veilig. Zij zijn juist om 
veiligheidsredenen uit hun land weggevlucht! Voor de twee hier in Nederland 
geboren dochters zou terugkeer naar een land met een totaal andere cultuur 
en samenleving dan waarin ze zijn opgegroeid, heel schadelijk zijn. 
 
Zoals gezegd, bestaat in Nederland het recht om uitgeprocedeerde asiel-
zoekers in een kerkgebouw op te vangen, zolang daar continu een kerk-
dienst wordt gehouden. Al een jaar lang, komen vanuit heel Nederland, men-
sen naar Kampen, om deze bijzondere vieringen mee te maken. Het zijn 
geen diensten zoals een zondagse dienst, maar het gaat er veel informeler 
aan toe. Maar wel heel serieus en met een diepe verbondenheid tussen de 
deelnemers, die allemaal gekomen zijn, vanuit het besef van solidariteit en 
barmhartigheid tegenover hun medemens.  
 
Dat gevoel van verbondenheid met mensen, overal vandaan en die ik dus 
niet kende, gaf mij het intense gevoel dat dit het is waarvoor wij met elkaar 
kerk mogen zijn. Opkomen voor recht en gerechtigheid in een steeds harder 
wordende samenleving. Dát is denk ik één van de dingen waar het wezenlijk 
om gaat in het christelijke geloof. Dat je omziet naar mensen in nood. 
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De hoop van de familie Babayants is nu gevestigd op het nieuwe kabinet. 
Dat wordt waarschijnlijk dus een kwestie van nog lang moeten wachten. He-
laas moeten ze voor hun eigen veiligheid voorlopig dus nog wel even in Kam-
pen blijven. Hoe lang nog?! 
 
Voor wie wil: De kerkdeur in Kampen staat 24/7 uur open voor wie ook zo'n 
dienst wil meemaken. De locatie van de viering is: Open Hof, Lelystraat 49, 
8265 BB Kampen. Meer info: https://kerkasielkampen.nl/over/achtergrond 
informatie/ 
 
Ellen Kuiper-Groeneveld 

 
Berichtje bezorging Rondom de Karmel 
 
Met zeven vrijwilligers bezorgen wij eens in de zes weken Rondom de Kar-
mel bij u thuis, een groep enthousiaste mensen waarvan de meesten al ja-
renlang actief zijn. Er zijn weinig wisselingen, de bezorgers blijven actief be-
halve als het soms niet anders meer kan. Toen enige jaren geleden dhr. De 
Jager stopte vanwege de verhuizing bood Pieter Hofstra zich spontaan aan 
om bezorger te worden, top! 
 
Nu stopt vanwege gezondheidsklachten Willem Spoelstra met zijn taak maar 
25 jaar lang heeft hij de bezorging van zijn wijk gedaan en daarbij ook de 
verzending naar de postadressen. Heel erg bedankt Willen voor je inzet, ge-
weldig! Een nieuwe bezorger vinden was weer geen probleem want Sietse 
de Jong was bereid om bezorger te worden. Fijn dat er altijd weer mensen 
zijn die bereid zijn om een vrijwilligers taak op zich te nemen. 
En natuurlijk dank aan alle vrijwilligers die elke keer weer meehelpen! 
 
Jannie Hoekstra-Haringa (Coördinator bezorging Rondom de Karmel) 
 

 
 
Voedselactie 
 

Ook dit jaar kan er in beide kerken en in de school 'Tusken de Marren' voed-
sel ingeleverd worden voor de Voedselbank Sneek Wymbritseradiel. Ook bij 

mij is al veel ingeleverd         .  
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De Woudsender deelkast ging 
helaas kapot. De artikelen uit die 
kast werden daarom gedoneerd 
aan de Voedselbank. Na restau-
ratie wordt de deelkast gelukkig 
weer in gebruik genomen.  
De inzamelactie loopt nog, maar 
de kratten en de tassen op de 
foto, neem ik alvast mee naar 
Sneek.  
 
Trynke Hospes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De redactie van 

Rondom de Karmel wenst u 

fijne feestdagen en een  
gezond 2026 
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COLOFON 
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Je kunt verlangen 
naar een woord van troost, 

een woord voor je pijn, 
voor je gemis, een woord 

voor de wond in je. 
 

Je kunt verlangen 
naar een hand, 

voor de vele donkere uren, 
voor de stille avonden, 
voor de lange nachten, 
voor de eenzame tijden. 

 
Je kunt verlangen 
naar een gezicht 

iemand die jou ziet; 
die je ziet wie je bent, 
iemand met oog 

voor je binnenkant, 
iemand die je bemoedigt. 

 
Kerst vertelt het verhaal, 

van een Kind dat ons aankijkt, 
een hand reikt, 

midden in de nacht. 
 

Marinus v.d. Berg 
 
 
 
 

 


